


Het is een warme zomerdag. Bink zit in zijn rolstoel in de tuin en 
verveelt zich. Hij staart naar de wiegelende billen van zijn moeder 
die onkruid tussen de planten aan het weghalen is. 

De vriendjes van Bink zijn vandaag lekker naar het zwembad. 
“Pffff...,” denkt Bink, “waren Stijn en Tom maar hier. Dan konden 
we samen waterballonnen gooien. Het is zó saai en heet. Ik zit 
hier maar te zitten.” 

“PFRRRRRRR!” 
Bink maakt een verveeld scheetgeluid.

Zijn moeder mompelt afwezig:  
“Wat is er schat?”

“Niks... niks,” murmelt Bink.  
“Hé mam! Wanneer komt Jet?”  

Jet is zijn KinderThuisZorg-verpleegkundige. 
Altijd leuk als Jet er is. 

Zijn moeder antwoordt vanachter uit de tuin: 
“Tegen een uur of drie.” 

“Een uur of drie?!” denkt Bink. “Dat duurt 
nog zoooo lang.” Grinnikend denkt hij aan 

het moment dat Jet en hij door het bed 
zakten met oud en nieuw. 

Terwijl het bed inzakte nam 
ze net een grote hap uit een 

hete oliebol en ze zei met volle 
mond: “Mijn goede voornemen 

voor volgend jaar is dat ik ga 
afvaaaaaallen!”

Gillend en lachend lagen ze 
samen op de grond. 



Bink kijkt enthousiast op als hij hoort dat er een busje aan komt rijden. Zou dat de verhuiswagen van de buren zijn? 
Hij is benieuwd wie er naast hem komt wonen. Zouden het weer oude mensen zijn, net zoals hiervoor? Het is 

altijd zo stil en rustig in zijn straat. Een beetje té rustig, vindt Bink. 
“Is wel zo veilig” hoort hij zijn moeder nog zeggen tegen de buren. 

“Veilig,” denkt Bink. “Ik let toch altijd goed op?” Opeens hoort hij geritsel in de struiken. Zou 
dat Bella zijn? Zijn poes Bella is vannacht niet thuisgekomen en Bink heeft geen idee 
waar ze nu is. 

“Bella! Bella! Poes, poes... 
Bellaaaa!” roept Bink.




